
Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,

alles verdraagt zij,
altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.

-Korinthiërs 13-



Andrea Missiaen
geboren op 8 september 1931

is zachtjes van ons heen gegaan in de vroege ochtend van 20 september 2023.

Ze werd de laatste dagen van haar mooie lange leven thuis warm en zorgzaam omringd door  
haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren en verplegend personeel.

Haar echtgenoot: Eugeen Verdonck; 
haar kinderen: Pieter, Geertrui & Jeroen, †Lieve, Kristien & Kris;
haar kleinkinderen: Abel & Sahine, Ambroos & Cato, Lieze, Wout, Daan & Alyssa;

nodigen u uit om samen dankbaar afscheid te vieren op woensdag 27 september om 10u30 
in de Sint-Martinuskerk in Oekene. 

 
Wie dat wil, kan Andrea nog in alle rust een laatste groet brengen in het funerarium Commeyne, 
Meensesteenweg 380, Roeselare: elke weekdag tussen 15 en 18u, op zaterdag tussen 15 en 17u, 
zondag gesloten.


