
Michel Vanackere    
                                                                         haar echtgenoot

Luc en †Ann Vanackere - Vandemoortele 
 Pieter-Jan en Liesbeth Vanackere - Boons
  Ellie Vanackere en ♥
	 Stef	en	Ann-Sofie	Vandecasteele	-	Vanackere

Cris	en	Brigitte	Vanackere	-	Druant
 Olivier en Annelies Aerts - Vanackere
 Nick en Els Vanackere - Buylaert

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

De	families	Gobien	-	Lobelle	en	Vanackere	-	Santy.

Een	bijzonder	woord	van	dank	aan	haar	huisarts	Dr	Aelvoet, 
de	directie	en	alle	medewerkers	van	WZC	Marie-Astrid,	Menen 
en	de	dokters	en	het	personeel	van	AZ	Delta,	campus	Wilgenstraat.	

Uitvaartzorg Commeyne - www.commeyne.be



Mevrouw 

Jacqueline Gobien
echtgenote van de heer Michel Vanackere

geboren in Roeselare op 10 februari 1931 
en	er	overleden	op	zondag	10	mei	2020.

Volgens de richtlijnen van de overheid
zal de uitvaartdienst plaatsvinden in familiekring

op maandag 18 mei 2020 
in	de	aula	van	Uitvaartzorg	Commeyne.

Aansluitend	volgt	de	teraardebestelling,	
in	de	familiegrafkelder,	op	de	nieuwe	stedelijke	begraafplaats,	

Groenstraat	399,	Roeselare.

Online	rouwregister	op	www.commeyne.be

Van	kleins	af	groeide	je	op	tussen	de	bloemen	en	planten,
dit	werd	uiteindelijk	je	levenswerk.

 
Je	danste	graag	en	zo	leerde	je	pa	kennen.

Vanaf	dan	weken	jullie	nooit	meer	van	elkaars	zijde.
 

Samen	verkochten	jullie	bloemen	en	planten	op	de	markten.
Je	deed	dit	met	veel	ambitie	en	gedrevenheid.

Het	was	je	leven	en	je	was	er	goed	in.
 

Je	genoot	ook	van	het	leven.
Je	was	er	graag	bij	om	eens	te	gaan	eten	of	om	te	feesten.

 
Ook de liefde voor mooie reizen was groot  

en	daar	kon	je	intens	van	genieten.
 

Je	kinderen	en	kleinkinderen	hebben	een	grote	plaats	in	je	hart.
Wat	heb	je	ons	veel	geleerd	over	het	leven.

We	zijn	dan	ook	dankbaar	dat	je	zolang	bij	ons	mocht	zijn.
 

Nu moeten we afscheid nemen  
en	vertrek	je	op	een	laatste	reis.

Weet	dat	we	veel	aan	u	zullen	denken	 
en	goed	voor	elkaar	zullen	zorgen.

Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken.

Liefde en herinnering
leven altijd voort.


