
Mevrouw

Olga Verhue
echtgenote van de heer Gaston Doutreluingne (†2000) 

geboren te Bellegem op 11 november 1931
en overleden te Roeselare op zondag 22 september 2024, 

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst vindt plaats 
in de decanale Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein te Roeselare,

op zaterdag 28 september 2024 om 10.30 uur. 

Rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.

Daarna begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats, bij haar echtgenoot,  
op de nieuwe stedelijke begraafplaats van Roeselare, Groenstraat 399.

Er is geen gelegenheid tot laatste groet. 
Bewaar het beeld van Olga in jullie hart.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Stefan en Anneke Doutreluingne - Fossé

 Isa en Jacob

 Arielle

 Louise

 Alice

Katia en Lavinia Doutreluingne - Vanhollebeke
 Juliette

 Sébastien 
 haar kinderen en kleinkinderen

†Blanka Verhue
†Adrien en Lieve Verhue - Dumortier
†Werner en Nicole Verhue - Delombaerde
†Hans en †Mietje Verhue - Verhelst 
Gemma Verhue haar broers, zussen en schoonzussen  

De families Doutreluingne en Verhue

Met dank aan:

 haar huisarts Herlinde Bossaert

 haar thuisverpleegkundige Hans Debusschere en zijn team

 de dokters en het personeel van AZ Delta Rumbeke, in het bijzonder 

 afdeling Intensieve Zorgen

 het team van Familiezorg



Pour quiconque m’aime 

Si je meurs ne pleure pas
Je ne serai pas vraiment morte tu sais

C’est la nostalgie que je laisserai
Je ne serai morte 

Que quand tu m’auras oubliée
Si je meurs ne sois pas triste

Je ne serai pas loin tu sais
Seulement dans l’ombre de tes pensées

Morte je serai 
quand tu m’auras oubliée

Si je meurs sèche tes larmes
Car je serai là tout près

Ce n’est qu’un corps que j’aurai quitté
Je resterai dans ton cœur

Dans ton âme
Car je ne serai vraiment morte
Que quand tu m’auras oubliée

Librement d’après Bram Vermeulen
Olga Verhue


