
Waarom al dat vechten, 
waarom al die pijn? 
Je wilde niet weg, 
je wilde bij ons zijn. 
De strijd was oneerlijk, 
de strijd niet terecht. 
Je wilde graag leven, 
maar verloor dit gevecht.
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Liefste pa en pepe,

we hebben je onverwachts moeten afgeven. Je hebt gevochten tot de laatste dag. 
Je was een echte levensgenieter, je was er altijd graag bij voor een feestje bij familie of vrienden.
Er waren ook moeilijke momenten toen mama, meme ons verliet.
De vele kwaaltjes die er ook bij kwamen met ouder worden begonnen ook zijn parten te spelen. 
Maar toch bleef je een optimist. Jammer genoeg was dit iets dat je niet kon winnen.
Zondag moesten we afscheid nemen van jou voor ze je in slaap brachten. 
Je laatste zin was: allé, tot de volgende toer dan hé.
We zullen je mopjes, je mooie lach missen.
Je bent nu samen met ma, meme. Het ga je goed.
We zeggen niet vaarwel maar tot ziens.

je kinderen Linda en Donald en kleinkinderen Kelly, Mike, Anaëlle en Elian



Diepbedroefd nemen wij afscheid van

De heer André Van Raes
echtgenoot van mevrouw Maria Vercaigne (†1997)

geboren in Tielt op 30 mei 1933 
en overleden te Roeselare op maandag 9 november 2020. 

Wegens de richtlijnen van de overheid
zal de uitvaartdienst plaatsvinden in beperkte kring

op dinsdag 17 november 2020 in de aula van Uitvaartzorg Commeyne.

Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats, de familiegrafkelder, 
op de begraafplaats van Roeselare, Groenestraat 399.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Donald Van Raes
†Henri en Linda Dewulf - Van Raes
 Mike en Kelly Lakiere - Dewulf
  Anaëlle en Elian
†Carine Van Raes

zijn  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn neven en nichten.
 
De families Van Raes - De Clercq en Vercaigne - Houthaeve.

Een bijzonder woord van dank aan:
 zijn huisarts, 
 zijn thuisverpleegkundigen, 
 de directie en het personeel van het dagcentrum van het WZC Vincenthove.

 


