
De heer  Franz Van Damme
echtgenoot van mevrouw Henriette Degryse (†2020)

geboren te Klerken op 17 april 1938 
en overleden te Roeselare op zondag 24 augustus 2025.

Fervente fietser en levensgenieter
Gewezen lid van fietsclub Schiervelde en fietsclub van de Godelieveparochie

De uitvaartdienst vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Commeyne,  
Meensesteenweg 380, Roeselare op dinsdag 2 september 2025 om 10.30 uur.

Indien gewenst, kan de dienst gevolgd worden via de knop livestream  
op het online rouwregister van Franz.

Rouwbetuiging na de dienst.

Daarna volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld  
op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399, Roeselare.

Er is gelegenheid om Franz een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne, 
Meensesteenweg 380, Roeselare, elke dag tot en met zaterdag 30 augustus,  

telkens van 15 tot 18 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur.

Dirk en Nadine Van Damme - Yssers
	 Stefanie Van Damme en Bjorn Carron
		  Fran, Odette
	 Stijn Van Damme en Amélie Desmadryl
		  Marie-Léonie

Paul en Carmen Vandeginste - Van Damme
	 Stijn en Isabelle Casier - Vandeginste
		  Emma, Laura

Stephan Van Damme en Hilde Vancraeynest	
	 Hannes Van Damme en Camille Sablain
	 Mattias en Wesley Van Damme - De Baes
		  Maya, Lux 
	 Christophe del Fosse en Marthe Nemegeer 
	 Frederic del Fosse

Jan en Siska Ampe - Van Damme
	 Marlies Ampe
	 Bert Ampe en Nele Vanermen� zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lieve Degryse � zijn vriendin

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Damme - Lecointre en Degryse - Vanpeteghem.



Met dank en waardering voor de zorgzame omkadering van
	 zijn huisarts dr. Aelvoet
	 de directie en het personeel van WZC Ter Berken, afd. Strauss
	 en iedereen die voor Franz en ons een steun betekende in deze periode

Online rouwregister op www.commeyne.be

Uitvaartzorg Commeyne - www.commeyne.be

Zo plots ben je van ons heengegaan
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat ons bijblijft is je lach
Hoe je genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven


