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Genoveva Carpentier - Jozef Hanssens, 
 kinderen en kleinkinderen
Monique Carpentier - Luc Stragier, 
 kinderen en kleinkinderen
†Marijke Carpentier, 
 kinderen en kleinkinderen
Rita Opsomer - Roland Vermeulen, 
 kinderen en kleinkinderen
Agnes Vandewiele - Gabriel Deknudt, 
 kinderen en kleinkinderen
Johan Van Landuyt - Martine Corneillie, 
 kinderen en kleinkinderen
Rita Carpentier - Marc Geldof, 
 kinderen en kleinkinderen
+Luc Carpentier - Kristien Desimpelaere - Philip Carron,
 kinderen en kleinkinderen  

haar neven en nichten

†Beatrix Van Eeckhout haar levensgezellin

De families  Opsomer - Ervinck

Een bijzonder woord van dank aan  
de directie en het personeel van AZ Delta  
en de medewerkers van WZC Orpea Pitthem



Nooit vragend, nooit klagend,
haar pijn in stilte dragend.

Haar handen hebben voor ons gewerkt, 
haar hart heeft voor ons geklopt,

haar ogen hebben ons tot 
het laatste moment gezocht... 

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Maria Opsomer
geboren in Roeselare op 4 oktober 1924 

en overleden in Pittem op donderdag 26 november 2020, 
gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen voorzitter van OKRA Beveren 

Omwille van de maatregelen van de overheid 
vindt de uitvaart plaats in beperkte kring.

Na de dienst volgt de asverstrooiing 
 op de begraafplaats van Beveren.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Beste Tante Maria,

Na het verlies van Bea, uw levensgezellin,

ging het met uw gezondheid ook achteruit.

Nooit ging je klagen en je was een sterke vrouw.

Wij, als neef en nichten, zijn u bijzonder 

dankbaar, voor wat u voor ons gedaan hebt.

We waren altijd welkom bij u.

U had interesse in ons werk en in alles waarmee

 we bezig waren!

U bood ons ook steeds een helpende hand 

wanneer we aan het klussen waren…

uw raad en daad konden we waarderen.

Ook uw medemensen en vrienden konden 

steeds op u rekenen.

De vele opgroeiende kinderen en kleinkinderen 

kende u bij hun voornaam.

We zullen u missen tante !

Nu bent u als laatste naar de overkant 

bij uw broers, zussen en Bea.

Rust in vrede.

Uw neef en nichten.


