
 
Lieve zus en schoonzus van 
 †Marie-Madeleine Thomas
 †Agnes Thomas 
 †Pierre Thomas & †Lydie Van Beirs

Tante van 
	 Stephan	Thomas	&	Kristien	Callewaert 
 Ann Thomas & Jan Devlaminck

Lieve	groottante	van	
	 Aline,	Elise	&	Sofie	Thomas
	 Henri,	Justine	&	Clémence	Devlaminck

De families Thomas en Depoortere
danken	u	voor	uw	gebed	en	medeleven.

Uitvaartzorg	Commeyne	-	www.commeyne.be	



Liefdevolle herinnering aan

Mevrouw

Gabriëlla ‘Gaby’ Thomas
jongste dochter van 

de	heer	Camiel	Thomas	&	mevrouw	Romanie	Depoortere

geboren	te	Roeselare	op	13	oktober	1929	 
en	er	overleden	op	16	december	2020.

De	uitvaart	vindt	plaats	op	22	december	2020. 
Online	rouwregister	op	www.commeyne.be.

Nooit de moed opgeven

Kun je niet vliegen, loop                                                                                                                                       
Kun je niet lopen, ga                                                                                                                           
Kun je niet gaan, kruip                                                                                                                      
Maar	blijf	nooit	stille	staan																																																																																																												
Nooit	dalen,	altijd	opgaan																																																																																																													
Kun je niet lachen, glimlach                                                                                                          
Kun	je	niet	glimlachen,	wees	toch	blij																																																																																																
Kun	je	niet	blij	zijn,	wees	tevreden																																																																																																				
Maar nooit de moed opgeven                                                                                                             
En	immer	voorwaarts	streven																																																																																			
(Eugène Mattelaer)                                                                                  

Lieve tante Gaby,

Bedankt	voor	alle	liefde	die	je	ons	hebt	gegeven.																																																																						
Bedankt om, samen met tante Mimi en tante 
Aja,	ons	een	onvergetelijk	warme	en	gezellige	
kindertijd	bezorgd	te	hebben	in	de	Ieperstraat.																																																																			

We	zullen	je	schattig	totje	nooit	vergeten.																																																																																																				
Sneukel	maar	lekker	verder	hierboven,																																																																																																															

waar	je	nu	herenigd	bent	met	
je	ouders,	broer	en	zussen.																																																																																									

Veel	liefs	en	knuffels.																																			


