
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.

Herinner mij,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

De heer

Lieven Lietaert
levenspartner van mevrouw Heidi Dictus 

geboren te Kuurne op 25 april 1966
en onverwacht thuis overleden te Deerlijk  

op vrijdag 7 augustus 2020.

De uitvaartdienst vindt plaats  
in beperkte kring op vrijdag 14 augustus 2020.

 

Na de crematie volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Kuurne.

Er is gelegenheid om Lieven een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne,                                                                        
Westlaan 202 te Roeselare, elke dag tot en met donderdag van 15 tot 18 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be 
 

Levenspartner van:
	 Heidi Dictus

Zoon en schoonzoon van:
	 †Daniël en Rosa Lietaert - Lapauw
	 Vera en Freddy Lammertyn - Nijffels
	 Albert Dictus

Broer, schoonbroer en nonkel van:
	 Els Lietaert
	 Bart en Barbara Lietaert - Allegaert
		  Kenzo
	 Geert en Ilse Lietaert - Houtrique
		  Laura, zijn geliefde petekind
		  Jarne
		  Arne
		  Silke
	 Filip en Tania Lietaert - Van Daele
		  Alessio
		  Mattia
	 Johan en Chris Lietaert - Lavaert
		  Daan en Sien, en kinderen
		  Eline

	 Jurgen en Nancy Dictus - Werbrouck
		  Laura
		  Yarne
		  Robbe
		  Amber, zijn oogappel
		  Loena
	 Delphine Nijffels
	 Finn en Charlotte Michielssens - Nijffels
		  Elouise

Vader van:

	 David, Mathias, Jasmine en Jasper

Verwant aan de families:
	 Lietaert - Lapauw en Dictus - Lammertyn - Nijffels

Met dank aan:
	 zijn buren 
	 de hulpdiensten en het M.U.G team voor hun inzet
	


