Ik dank U, Heer,
dat Gij mij
geschapen hebt.
Clara van Assisi

Na een leven van algehele toewijding aan Christus en de naaste,
werd in de vreugde van de Verrezen Heer opgenomen, onze dierbare medezuster

Zuster Camilla

Margaretha REVEREZ

Grauwzuster-Franciscanes van Roeselare

Geboren te Poelkapelle op 15 maart 1929.

De Heer toegewijd door kloostergeloften op 8 augustus 1953.

Overgegaan naar de voltooiing van alle leven in God te Roeselare op 16 februari 2019.
Gesterkt door het sacrament van de zieken.

Om dit diepgelovig, Godverbonden leven van belangloze dienstbaarheid en blije trouw,

danken we God en nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, in het geloof
van de Verrijzenis, uitvaartliturgie te vieren in de kerk van het klooster

van de Grauwzusters-Franciscanessen van Roeselare, Nonnenstraat 3

op zaterdag 23 februari 2019 om 10.30 uur.

Daarna begeleiden wij zuster Camilla naar haar laatste rustplaats
op de nieuwe stedelike begraafplaats van Roeselare, Groenestraat 399.

De offergang geldt als rouwgroet.

Er is gelegenheid om zuster Camilla een laatste groet te brengen in het klooster

van de Grauwzusters-Franciscanessen, Nonnenstraat 3 te 8800 Roeselare,
telkens van 9 tot 11 uur en van 14 tot 18 uur.

Dit melden u:

De Algemene Overste en de Grauwzusters-Franciscanessen van Roeselare.
Eerwaarde Heer Jacques De Vlieger, rector.

De families Reverez - Bossaert - Maertens.

De Grauwzustergemeenschap dankt met waardering
haar huisarts,
het Wit-Gele Kruis
en de vrijwilligers van de dienst ‘Oppas’.

Online rouwregister op www.commeyne.be



